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Van de redactie … 
 

Al uw kopij kunt u iedere maand uiterlijk de 15e van de maand 
inleveren bij de redactie. *LET OP: kopij voor het november nummer 
inleveren uiterlijk 15 oktober *Kopij die na de 15e binnenkomt wordt 
in het daarop volgende contactblad afgedrukt. 
De redactiegegevens vindt u in de adressenlijst achter in het 

contactblad.         De redactie 
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Uit de pastorie 
 

‘Kom je kijken, een dubbele regenboog!’ klinkt het enthousiast. Ik 
kom en samen staan we bij het raam te kijken naar dat prachtige 
verschijnsel aan de hemel. Deze keer zelfs een dubbele! De ene 
regenboog is goed te zien, de andere is wat lichter van kleur. Maar 

het is een dubbele. Later die dag blijkt uit een gesprek dat we niet 
de enigen zijn die de regenboog vandaag hebben gezien. Ook een 
ander had die prachtige boog gezien. Veel mensen worden geraakt 
door dit bijzondere verschijnsel aan de hemel. Wie kijkt er niet bij 
zonneschijn én regen om zich heen? Zou er een regenboog aan de 
hemel staan? Mensen wijzen elkaar op een regenboog als ze er 
eentje zien, foto’s worden gedeeld. Natuurlijk kun je bij het zien van 
een regenboog denken aan: regen, zon, breking van licht, aan 
verklaringen waarom de regenboog op dat moment te zien is. Een 
meteoroloog kan je dat prima uitleggen. 
Maar je kunt ook denken aan God, aan Zijn belofte, aan Noach. 
Velen met mij denken bij het zien van een regenboog aan het 

verhaal van Noach in de Bijbel. God sluit een verbond met Noach en 
zijn gezin, met zijn nakomelingen en alle levende wezens die bij 
hem zijn. Hij belooft het nooit meer zo te laten regenen, dat de 
aarde zal overstromen. De regenboog is van dat verbond het teken. 
Zo breekt God bij mijn zien van een regenboog even in mijn 
dagelijkse beslommeringen in. Meteen denk ik aan Hem. Hij 
doorbreekt waar ik mee bezig ben. Onverwacht, ongrijpbaar. Dan 
schijnt de glans van Zijn belofte over mijn bestaan. Gods verhaal 
met mensen gaat nog steeds door. Hij blijft trouw aan Zijn belofte, 
die Hij toen deed, en laat het teken daarvan nog steeds zien. Zo zal 
Hij zich ook houden aan Zijn belofte van Zijn Koninkrijk. Dat geeft 
hoop. 

De regenboog, een herinnering, een belofte. Het is een teken van 
God aan de hemel dat mij bemoedigt. Onverwacht valt het mij uit de 
hemel toe. Gods Geest doet mij glimlachen, enthousiasme welt in 
mij op. Gods Geest brengt mensen in beweging naar God toe. Dat 
kan ook door een regenboog aan de hemel. Soms zelfs een 
dubbele! 
 

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,  ds. Carolina Koops-Verdoes 
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Brugclub 
Voor de jongeren is er de eerste zondag van de maand brugclub. Zij 
zijn dus op zondag 5 oktober weer van harte welkom en we wensen 
hen een goede brugclub toe. 
 

Bijbelkring 
We lezen dit jaar bij de Bijbelkring telkens een Bijbelgedeelte dat 
aansluit bij het kerkelijk jaar of oecumenisch leesrooster. De tekst 
zal telkens in de nieuwsbrief bekend worden gemaakt. Wat staat er? 
Welke vragen roept de tekst bij ons op? Wat betekent de tekst voor 
ons nu? Wie mee wil lezen, is van harte welkom op dinsdag 14 
oktober, 11 november, 9 december, 13 januari, 10 februari van 
14.00 uur tot 15.00 uur in de kerkenraadskamer van de Verbinding. 
De kring wordt geleid door ds. Carolina Koops-Verdoes. U kunt zich 
bij haar aanmelden, predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl, 

tel. 608277. Zou u wel willen deelnemen, maar kunt u niet op het 
genoemde tijdstip, dan kunt u dat aan haar doorgeven.  
 

12 oktober Gezamenlijke dienst in de Verbinding 
Op zondag 12 oktober is er een gezamenlijke dienst in de 
Verbinding waarin we met elkaar het Heilig Avondmaal zullen 
vieren. We zullen in deze dienst Lucas 24:13-35 lezen over de 

Emmaüsgangers. Terwijl ze vanuit Jeruzalem onderweg zijn naar 
Emmaüs komt er Iemand met hen meelopen. Als ze in Emmaüs zijn 
aangekomen en Jezus het brood breekt en het hen geeft, zien zij 
Wie met hen meegelopen is vanuit Jeruzalem. De Heer, de 
Opgestane. Ze ontvangen inzicht, ongeloof en twijfel veranderen in 
geloof en ontgoocheling wordt diepe vreugde. Het werk van de 
Heilige Geest. Zo sluiten we aan bij de en het jaarthema van de 
landelijke kerk: Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods 
Geest. Van harte uitgenodigd. 
 

Een kaarsje aansteken op 1 en 2 november in de Verbinding 
In de Verbinding hebben we een stilteruimte waarin we voor de 
dienst een kaarsje kunnen aansteken. Evenals vorig jaar willen we 
op zaterdagmiddag 1 november en zondagmiddag 2 november de 
gelegenheid bieden voor iedereen om een kaarsje aan te steken.  
We sluiten in de keuze voor die dagen aan bij Allerzielen (2 
november). In de Rooms-Katholieke Kerk is dat de gedenkdag om 

mailto:predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl
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hun overledenen te gedenken. Maar we merken dat er ook in de 
samenleving rond die dag steeds meer aandacht is om te gedenken. 
Daarom willen we dan onze stilte ruime openen om iedereen de 
gelegenheid te geven te gedenken door een kaarsje aan te steken. 
Daarnaast is er voor wie gelegenheid om een kopje koffie of thee te 
drinken en er is ruimte voor gesprek.  
We hebben daarvoor mensen nodig die een aantal uren in de kerk 
willen zijn, om koffie/thee te zetten en te schenken en/of voor een 

gesprek met bezoekers wanneer zij dat willen.  
Wie hieraan mee wil werken of meer informatie wil kan zich 
aanmelden bij ds. Carolina Koops-Verdoes. In overleg met de 
vrijwilligers zullen we de tijden afspreken. 
In het contactblad van november, in de nieuwsbrieven, op facebook 
en op posters zal later bekend worden gemaakt op welke tijden 
onze stilteruimte open zal zijn. Wilt u meer informatie dan kunt u 
contact opnemen met ds. Carolina Koops-Verdoes, 
predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl, tel. 608277. 
 

Scriba 
Berichten uit de kerkenraad 
  

Terugblik gezamenlijke zomerdiensten, Happen en Trappen, 

Startzondag  

We kijken terug op een zomerperiode met een tiental goed 

bezochte, gezamenlijke diensten, afwisselend in de Verbinding, de 

Dorpskerk en het Kerkje aan de Does. De zomerdiensten werden 

afgesloten met het Happen en Trappen op zaterdag 20 september, 

samen met de Aarkerk en de Startzondag op 21 september. We 

horen graag hoe u deze gezamenlijke activiteiten heeft ervaren.  
 

Afscheid en welkom diaconaal rentmeesters, voortzetten ambtswerk 

In de dienst op zondag 5 oktober is er aandacht voor het komen en 

gaan van ambtsdragers en diaconaal rentmeesters. Na ruim 12 jaar 

neemt Jan Haasbeek afscheid als diaconaal rentmeester. We zijn 

heel blij dat Hanneke Vlaardingerbroek bereid is de taak van Jan 

over te nemen. Wil Rietdijk is als diaconaal rentmeester beschikbaar 

voor een tweede termijn. 

mailto:predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl
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Diakenen Corrie en Stenvers en Jan van ’t Wout en ouderling-scriba 

Erica Doelman zijn bereid het ambtswerk in een derde termijn voort 

te zetten. Tenslotte heeft ouderling Riet Rijlaarsdam aangegeven 

nog een half jaar langer beschikbaar te zijn als ouderling, omdat er 

voor haar nog geen opvolger is gevonden. Indien geen bezwaren 

worden ingebracht, zullen het aantreden en de voortzetting van het 

ambtswerk in de dienst op 5 oktober bekrachtigd worden.  
 

Toekomst van onze gemeente  

Elders in dit Contactblad vindt u een artikel van Feike de Vries, 

getiteld’ Lente in de Kerk’. In dit artikel stelt Feike u en ons een 

aantal prikkelende vragen. We hopen dat u op deze vragen zal 

reageren, want input vanuit de gemeente is meer dan welkom! De 

kerkenraad onderschrijft de oproep van Feike aan de slag te gaan 

met de vraag hoe we als gemeente zichtbaar kunnen zijn en hoe we 

kunnen groeien.  

In de afgelopen tijd hebben we ons beziggehouden met het thema 

‘de toekomst van onze gemeente’. Het gaat daarbij feitelijk om twee 

vragen: hoe houden we de financiën in balans en hoe kunnen we 

als gemeente meer zichtbaar en aantrekkelijk zijn en blijven? 

Daarnaast dringt zich nog een derde vraag op: hoe houden we, met 

steeds minder mensen, alle ballen in de lucht en hoe kunnen we alle 

taken blijven vervullen?  

Terwijl de kerkrentmeesters zich vooral met de eerste vraag 

bezighouden, is de kerkenraad met de tweede vraag aan het werk 

gegaan. Hoe kunnen we zo concreet mogelijk werken aan meer 

zichtbaarheid, voor anderen en in het dorp? Wat kunnen we doen, 

wat is haalbaar en wanneer beginnen we daaraan? Wat hebben we 

anderen te bieden? Op de gemeentevergadering hopen we u 

uitvoerig bij te kunnen praten, maar hieronder volgen vast enkele 

concrete plannen waarmee we als kerkenraad dit seizoen een start 

willen maken: 

- Het openstellen van de Verbinding voor rust en bezinning op een 

aantal momenten per jaar, te beginnen met Allerzielen 
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- Het openstellen van de Verbinding voor exposities, te beginnen 

met exposities van eigen gemeenteleden 

- Het organiseren van doelgroepenpastoraat en gesprekken over 

levensthema’s (dementie, mantelzorg, opgroeiende kinderen, 

omgaan met rouw etc.) De bijeenkomsten openstellen voor een 

breed publiek.  

- Op basis van de uitkomsten van de enquête onder jongeren een 

aantal gezellige en verdiepende activiteiten organiseren. Meer 

samenwerking met andere gemeenten in de regio (Sirkelslag, 

Nacht zonder Dak etc,)  

- Praktische PR: borden aan weg- en waterkant, activiteiten meer 

onder de aandacht brengen via social media, posters.  

- Aandacht voor nieuwe inwoners in Woubrugge: hoe brengen we 

onszelf onder de aandacht en wat hebben we hen te bieden?  

Tijdens de gemeentevergadering op 30 oktober gaan we hierover 

graag met u in gesprek evenals over de financiële toekomst van de 

gemeente.  
 

Vacature beamercommissie 

Helaas is er nog niemand bereid gevonden de vacature in de 

beamercommissie in te vullen. Op 1 oktober is er een overleg met 

allen die betrokken zijn bij de techniek tijdens de dienst  (scherm, 

camera, geluid) om te kijken of er een andere oplossing te 

bedenken is.  
 

Gezamenlijke Avondmaalsviering op 12 oktober  

In het kader van de samenwerking vieren we twee keer per jaar het 

Heilig Avondmaal samen met de gemeenteleden van Does en 

Wetering. Op 12 oktober vindt de gezamenlijke viering weer in onze 

kerk plaats. We vieren het Avondmaal in de kring. Voorganger is ds. 

Carolina Koops-Verdoes.   
 

Gemeentevergadering 30 oktober  

De kerkenraad vraagt vast uw aandacht voor de 

gemeentevergadering op donderdagavond 30 oktober om 20.00 uur 
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in de kerkzaal. Op de agenda staan in ieder geval de volgende 

punten: 

- Aandacht voor het thema Veilige Kerk en zo mogelijk 

kennismaking met de vertrouwenspersonen 

- De toekomst van onze gemeente. Hoe kunnen we als gemeente 

meer zichtbaar zijn en hoe brengen we de financiën meer in 

balans?  
 

Herinrichting kerkzaal 

Zoals u waarschijnlijk hebt gemerkt, gaat het vernieuwen van de 

kerkzaal onverminderd door. Onlangs is de pot van de plant op het 

liturgisch centrum van kleur is veranderd. Een al langer bestaande 

wens was een kleed over de viertafel. Inmiddels ligt dat er!  Een 

kleed met een bijzondere kleur die met zorg is gekozen, passend bij 

de overige kleuren in de zaal.  

Er wordt nog nagedacht over de vraag of er al dan niet nog een 

symbool op geborduurd zou moeten worden. Dat komt later. Veel 

dank weer aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.  
 

Volgende kerkenraadsvergadering  

De kerkenraad komt bijeen op dinsdag 7 oktober. 

Hartelijke groet,        Erica Doelman, scriba 
 

Kerkelijke vieringen in Woudsoord 

Kerkelijke viering in oktober 2025: 

• Woensdag 1 oktober,10.00 uur, viering Heilig Avondmaal, 

voorganger is ds. Carolina Koops-Verdoes 

Belangstellenden van buiten Woudsoord zijn van harte welkom, ook 

bij de bijzondere vieringen!  
 

Uitzendingen Kerkomroep donderdagavond 18.15 uur 

De uitzendingen van de Kerkomroep, iedere donderdagavond van 

18.15 tot 19.30, zijn te beluisteren 

via https://www.pgdoesenwetering.nl/kerkomroep/ Aanvragen van 

verzoekplaten kunt u mailen naar 

kerkomroep@pgdoesenwetering.nl of een kaartje naar Wienus 

Grandia, Kerkweg 48, 2481 KD Woubrugge. Telefoon 0172-518940. 

https://www.pgdoesenwetering.nl/kerkomroep/
mailto:kerkomroep@pgdoesenwetering.nl
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De bloemen van de kerk gingen als groet van de gemeente 

naar:  

31-08  Johan en Heleen Hoogendoorn 

14-09   Cor en Paula van der Schoor 
 

Problemen met vervoer naar de kerk?  

Gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen 

komen, kunnen een beroep doen op Maarten van Egmond. Hij vindt 

het geen probleem u op te halen en na afloop van de dienst weer 

thuis te brengen. Neem dus gerust contact op met Maarten, liefst op 

zaterdagavond, via 06-18 31 23 41.Ook als u een keer naar het 

Alrijne Ziekenhuis moet en geen vervoer heeft, kunt u een beroep 

op Maarten doen.  
 

Programma Dorpsleerhuis  seizoen 2025-2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals vermeld in het vorige Contactblad biedt het Dorpsleerhuis dit 
seizoen drie, mogelijk vier bijeenkomsten aan, allen met een actueel 
of uitnodigend thema.  
De volgende activiteiten staan in ieder      geval vast:  

• 13 november 2025 – ds. David van der Meulen over zijn boek 
‘Welkom in de Voorhof, over twintigers en dertigers in de kerk 

• Voorjaar 2026 – workshop ‘Hoop in de crisis’, het vervolg op 
‘God in de supermarkt’, een interactieve workshop door Alfred 
Slomp over zoeken naar hoop in een snel veranderende wereld.  

• Voorjaar 2026 – lezing Feike de Vries ‘Religieuze Kunst Anders’ 

  
 
 
 

Peter Meulbroek
Rectangle
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13 november lezing ds. David van der Meulen ‘Welkom in de 
Voorhof, over twintigers en dertigers in de kerk’ 
Hoe bereik je als kerk twintigers en dertigers? Wat heeft de kerk hun 

te bieden? Wat hebben zij de kerk te bieden? Dat zijn belangrijke 

vragen. Ds. David van der Meulen, een gepassioneerde millennial-

dominee, deelt in zijn boek ‘Welkom in de Voorhof’ zijn inzichten uit 

tien jaar ervaring met twintigers en dertigers in Amsterdam. 

Ds. van der Meulen is als missionair predikant verbonden geweest 

aan de pioniersplek Licht Oud Zuid in Amsterdam en is sinds kort 

predikant in Herwijnen. Meer lezen: zie https://www.indevoorhof.nl/ 

Datum en locatie: donderdagavond 13 november, 20.00 uur in de 

Verbinding 

Toegang: € 5,00 inclusief koffie/thee 

Aanmelden: dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com  
 

Kascontroleur 
 

Hoewel we John de Kleer en Arie 
Wingelaar volledig vertrouwen is het 

toch verplicht ieder jaar een controle 
uit te laten voeren m.b.t. tot de 
financiën. Daarbij worden de boeken 
uitgebreid gecontroleerd. Deze 
controle wordt al vele jaren 
uitgevoerd door Paula Musters en 

Sandra Peters.  
Sandra heeft aangegeven met dit werk te stoppen. We zijn dus op 
zoek naar vervanging. 
Vind je deze controle ook belangrijk, en heb je wel iets met cijfertjes, 
dan ben je van harte welkom in het team. Wil je eerst wat meer 
weten, dan kun je even contact opnemen met John of Arie. Hun 

adressen en telefoonnummers staan in het jaarboekje en achter in 
het contactblad. 
 

          Kerkrentmeesters 
 

https://www.indevoorhof.nl/
mailto:dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com
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Diaconieuws 
 

De diaconie collecte van zondag 5 oktober is voor Save the 
Children. 
Save the Children is 's werelds grootste onafhankelijke 
kinderrechtenorganisatie, actief in meer dan 100 landen. Elk kind 

dat bedreigd wordt in zijn of haar kind zijn  heeft onze aandacht en 
zorg. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of 
politieke gezindheid. 
 

Wereldwijd werken dagelijks ruim 20.000 Save the Children 
professionals, waarvan ruim 85 % vanuit de lokale veldkantoren, om 
kinderen in kwetsbare situaties te helpen. Dit kan een acute 

noodsituatie zijn door een [natuur]ramp of door langdurige 
conflictsituaties zoals oorlog of chronische armoede. 
 

Ze hebben 1 doel: onomkeerbare verandering voor en met kinderen 
creëren. Ze helpen kinderen om veilig en gezond te blijven en te 
kunnen leren. Ze bieden medische zorg, goede voeding, 
bescherming en onderwijs. Daarnaast leren ze kinderen ook over 

kinderrechten en beroepsmogelijkheden. 
De programma's komen tot stand in samenwerking met 
kinderen, ouders, overheden, gemeenschappen en andere partners. 
Zo bieden ze duurzame oplossingen die 'toekomstproof' zijn. 
 

De diaconie collecte van 12 oktober is voor Muskathlon                     
[ Compassion, Open Doors en THDV] 

Zie het stukje van Hanneke Vlaardingenbroek. 
 

De collecte van 26  oktober is voor de Zeemanscentrale. 
De Nederlandse zeevarenden centrale is een stichting die het 
welzijn wil bevorderen van mensen die werkzaam zijn in de 
koopvaardij. Ze richten zich op de Nederlandse zeevarende, 
zeevarende in Nederlandse havens en een ieder die zich bij de 

zeevaart betrokken voelt. In de Nederlandse havens bezoeken 
predikanten en pastorale werkers de schepen. Op deze manier 
kunnen zeevarenden hun hart even luchten of gewoon even een 
gesprek in het Nederlands voeren. Een aantal pastores zijn getraind 
in het bieden van hulp bij traumatische situaties . Tijdens 
evangelisatie [ het meebrengen van bijbels] en diaconaat 
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[meebrengen van telefoonkaarten, geld overmaken naar familie] 
samen. Ook wordt er diaconale hulp verleend zoals het verstrekken 
van tweedehands kleding, fietsen , spelletjes. Soms  laat de reder 
zijn bemanning aan hun lot over als het schip aan de ketting wordt 
gelegd. Hulp wordt dan verleend door het geven  van eten, drinken 
en verwarming. De hulpverleners doen dit vanuit een Christelijke 
achtergrond. 
 

Het Zendingskerkje. 
Geloven in Spangen is jaren geleden ontstaan vanuit de 
zendingsorganisatie IZB en de Pelgrimsvaderskerk. Geloven in 
Spangen is steeds verder doorgegroeid naar een meer zelfstandige 
geloofsgemeenschap in Delfshaven, een Rotterdams multiculturele 
stadswijk. Veel inwoners van die wijk hebben een laag inkomen en 
de onderlinge betrokkenheid is gering. Geloven in Spangen gaat 

verder met pionieren in de wijk  Bospolder-Tussendijke om ook daar 
een netwerk op te bouwen van buurtbewoners om zo betrokkenheid 
in kerk en wijk inhoud te geven. 
 

Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak 
dicht bij mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners 
ingeschakeld worden. Zij  weten zich geroepen om 

belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap[pen] 
en netwerken van de wijk Spangen. Daarom werken ze graag 
samen met anderen waarbij ze geloven dat die ander geliefd is door 
God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale 
status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etcetera. In 
hun projecten staan dan ook de onderlinge relaties centraal. 
 

De diaconie         Corrie Stenvers 
 
 

 
 

 

 

 
 



 

Contactblad Gereformeerde Kerk Woubrugge Oktober 2025  
 

13 

Aan de kerkgemeenschap geref. Kerk 

Woubrugge/Verbinding  
Misschien deel 1… 
Ik ben over het onderstaande al heel lang aan het nadenken 1) 
Ds. Van Loon kwam enige tijd geleden (Leerhuis!) in onze kerk 
vertellen over de ‘Lente in de kerk’. Hij schreef er het gelijknamige 
boek over. Hij was langs allerlei kerkgenootschappen getrokken om 
te kijken en te luisteren hoe zij  – om het simpel te zeggen 3) – weer 
aanwas hadden. I.p.v. terugloop. Boek gekocht. Gelezen en nog 
een keer, zeker het hoofdstuk met allemaal tips. 
En daar wil ik e.e.a. over vertellen met het doel: kunnen wij er in 
onze gemeenschap wat mee. 
 

Wat mij bij de lezing direct opviel, is dat ds. Van Loon met veel 
enthousiasme vertelde over de VERSCHILLENDE groeiende kerken 
in Nederland (ook een hoofdstuk gewijd aan andere landen). 
‘Verschillende’ heeft wat meer uitleg nodig, omdat het verschillende 
zit in een andere manier van kerkzijn of misschien beter gezegd: 
een andere manier van geloven (zoals wij protestanten het gewend 
zijn). 4) 
Swingende kerken (Afrikaanse kerken), kerken waarin het gebed 

een veel prominente plek heeft, evangelische kerken, 
pinksterkerken (Heilige Geest), enzovoorts. 
Ik schat ds. Van Loon in als iemand uit de zwaardere hoek van de 
PKN. De zware hoek die de meeste moeite heeft/had met 
afwijkende ideeën rond kerk-zijn, rechtlijnig in de leer. Zie ook 2).  
Maar ds. Van Loon sprak met zoveel respect over al de 
verschillende (zie boven) kerken, dat ik moest denken aan het 
volgende: op een bepaald ogenblik komen de discipelen bij Jezus 
en vertellen hem dat iemand in Jezus’ naam zieken beter maakt. En 
ze zeggen erbij; ‘Maar hij hoort niet bij ons (!). Moeten wij het hem 
verbieden?’ En wat zegt Jezus: ’Als iemand in MIJN naam…’ En dit 
mag de lezer zelf invullen. Mooi toch! Voor God en Jezus is er geen 

onderscheid. 
Daarover sprak ik laatst nog met iemand die de Interactieve 
(Experience) Diensten mee organiseert, dat ik het jammer vind dat 
sommige mensen het niet respecteren dat deze (jonge) mensen dit 
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doen vanuit hun GELOOF. Dat wil niet zeggen dat je alles mooi 
moet vinden. Maar er zit een wereld van verschil tussen niet MOOI 
en niet GOED. En ook dit: wij zijn samen kerk en daar moeten we 
sàmen aan bouwen. Dat betekent dus bij de Interactieve diensten, 
dat ook niet al te enthousiaste kerkleden mee mogen/moeten 
denken. Dat betekent; elkaar verrijken. 
 

Terugkomend op de ‘Lente in de Kerk’. 
Zondag 1 juni wees de voorganger ons op het pijnlijke feit dat hele 
generaties zijn afgehaakt van de kerk. Velen van onze kinderen en 
dus ook kleinkinderen 2) 
Maar… volgens peilingen lijken toch veel jongeren weer 
geïnteresseerd te zijn in kerk en geloof. 
Tsja, wat kunnen wij met deze peilingen? Hebben we die nodig om 
weer een groeiende gemeenschap te zijn. Eerlijk is eerlijk, het helpt 

wel.  
Ik moet dan denken aan het volgende: vlak na Jezus dood en 
opstanding sloten de discipelen (ruim begrip) zich op in een 
vergrendeld huis. Na de Heilige Geest gooiden ze deuren open. 
Vrijmoedig gingen ze op pad. En misschien zit er in de peilingen ook 
wel iets Heiligs… 
 

En nu wat prikkelende vragen: 
a. Kunnen we de jonge mensen (maar ook oudere) in 

Woubrugge bereiken? 

b. Willen we ze wel ‘terug’? Misschien hebben ze wel heel 

andere ideeën over het kerk-zijn. 

c. Durven wij het aan, hebben er energie voor, geloven we er 

in? 

d. Hoe kunnen we eventuele nieuwkomers ontvangen. 

Volgens ds. Van Loon hebben we een uitnodigend gebouw 

nog, dus is een mooi begin… 

e. We kunnen op diverse manieren in de ‘kijker’ komen in ons 

dorp. Er zijn initiatieven.  

f.  Kunnen/durven/willen we er voor bidden (belangrijk item in 

het boek van ds. Van Loon) 
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1) ‘Neem de tijd en bid!’, zei de voorganger op 1 juni 

2) Waarom afgehaakt? Daarover in het volgende… 

Daar zijn verschillende oorzaken te noemen. Ten eerste het 
‘gedoe’ binnen een kerkgemeenschap over geboden en 

verboden. Dat wil niet zeggen dat er geen geboden moeten 
zijn. Zeker, maar door op een harde manier mensen te raken 
omdat ze niet leefden volgens de kerkregels is er heel wat 
kapot gemaakt. En het gebeurt nog. Kijk maar naar het 
‘gedoe’ in de Chr. Gereformeerde Kerken. En ik denk dat 
veel mensen niet lang hoeven na te denken op welke 
vlakken de kerken mensen gekrenkt hebben. Die ballast 
kleeft niet aan de nieuwe jonge generatie 
In mijn geboortedorp waren, toen ik ‘net kwam kijken’ vier 
kerkgenootschappen: Katholiek, Nederlands Hervormd, 
Gereformeerd Synodaal en de Doopsgezinde Kerk. De 
laatste was/is vrijer met betrekking tot de leer. Maar bij de 

andere drie meende elk kerkgenootschap dat zij de rechte 
leer hadden. En als je daarbij hoorde had de vrijkaart voor de 
hemel al binnen. 

3) Simpel gezegd: niet dus! Er was wel wat voor nodig. Maar 

dat is niet in een zin te zeggen of uit te leggen. Lees vervolg 

in deel 2 van mijn overdenkingen. 

4) Wij zijn in onze kerk ondertussen wel wat gewend: vroeger 

een groep catechisanten die een complete dienst 

organiseerden (wie weet dat nog?), een kunstenaar die 

‘preekt’ over zijn religieuze schilderijen, een top 2000 

dienst…          Feike de Vries 
 

 
 

Wij vinden dat ieder mens in Nederland recht heeft op vrijheid, een 

veilige leefomgeving, een leven zonder angst en dwang. Daarom 
willen wij, Angelique van Rijn en Hanneke Vlaardingerbroek, in actie 
komen tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie. Dit gaan we 
doen doormiddel van de Muskathlon. 
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Een Muskathlon is één jaar lang trainen voor een sportieve prestatie 
op een extreme locatie met een significante bijdrage voor recht.  
Deelnemers worden uitgedaagd om met hun sportieve prestatie geld 
in te zamelen voor een doel dat gericht is op gerechtigheid.  
Het geld gaat naar projecten van partners zoals; Compassion 
(extreme armoede), IJM (moderne slavernij), Open Doors (christen 
vervolging) en THDV (mensenhandel en gedwongen prostitutie). 
Wij gaan ons met de Muskathlon inzetten voor Tot Heil Des Volks 

(THDV). In september 2026 reizen we naar Moldavië en gaan de weg 
terug naar Nederland, in de voetsporen van de slachtoffers van 
mensenhandel. Het eindpunt is Amsterdam en daar zullen we een 
halve marathon (21 km) rennen om aandacht te vragen voor 
gedwongen prostitutie en mensenhandel.  
Dit is niet zomaar een sportieve uitdaging, maar een jaar van recht en 
betekenis. Met elke stap die we zetten willen we bijdragen aan hoop, 
recht en verandering. Op 12 oktober 2025 zal de collecte van de 
gezamenlijke dienst voor deze Muskathlon zijn. Ben je niet bij deze 
dienst? Meer informatie of doneren kan via deze link of de QR-
code:https://www.muskathlon.nl/deelnemers/nederland-2026-
angelique-van-rijn-en-hanneke-van-schuylenburg 

 
Bedankt! 
Angelique van Rijn en Hanneke Vlaardingerbroek  
 

 
 
Ben je benieuwd naar ons avontuur? Volg ons dan op Instagram: 
@muskathlonmoldavie26_han_en_an  
 
 

 

https://www.muskathlon.nl/deelnemers/nederland-2026-angelique-van-rijn-en-hanneke-van-schuylenburg
https://www.muskathlon.nl/deelnemers/nederland-2026-angelique-van-rijn-en-hanneke-van-schuylenburg
Peter Meulbroek
Rectangle
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Verjaardagskalender Oktober 
 

01-10 Dhr. M.A.C. de Kleer  

 Mevr. J. Riem-Terhorst  
06-10 Loes Peters  
07-10 Senne de Boer  
08-10 Mevr. J.A. Geers-van der Horst 

 Dhr. F. de Vries  
09-10 Dhr. D. Hoogendoorn  
10-10 Dhr. J.J. Bosch  
12-10 Mevr. P.A. de Kok-Hoogendoorn 

14-10 Mevr. A.P. de Kleer-Hoogendoorn 

 Mevr. P.B. Musters-van Iperen 

 Sophia van der Laan  
16-10 Niels de Kok  
19-10 Dhr. E. Jongejan  
21-10 Mevr. I.J. Silvis  

 Mevr. G.E. Roosemalen-Luiten 

22-10 Mevr. M.J. Rijlaarsdam-Haring 

24-10 Mevr. G. Roosemalen-Roubos 

25-10 Mevr. M. IJtsma  
29-10 Dhr. R.D.C. Cardol  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Peter Meulbroek
Rectangle
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Regenboog 
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Kerkdiensten Oktober 2025 
Datum   Zondag 5 oktober, 9.30 uur 
Voorganger  Ds. Carolina Koops-Verdoes 
Organist   Frank Pijnnaken 
Ouderling  Erica Doelman 
Diaken   Corina Hoogendoorn 
Lector   Mervyn Richardson  
Kindernevendienst Petra de Kok  
Koster   Rinus van der Kolk 
Gastvrouw  Afke de Vries  
Geluid   Corné Ket 

Scherm  Nienke Roubos 
Camera  John de Kleer  
Oppas   Janny Kruijswijk 
Bloemen  Petra de Kok  
Collecten   Save the Children, groot onderhoud 
Zendingskerkje Geloven in Spangen 
Bijzonderheden Afscheid en welkom diaconaal rentmeesters, 

voortzetten ambtswerk Israëlzondag, 
Brugclub, koffie na de dienst  

 

Datum   Zondag 12 oktober, 9.30 uur  
Predikant  Ds. Carolina Koops-Verdoes 
Organist  Martin Schuitmaker 
Ouderling  Marike van der Leij  
Diakenen  Corrie Stenvers, Erik Reitsema 

Lector    Erik Reitsema 
Kindernevendienst Nina de Kok, Jeanette Reitsema  
Koster   Dick Hoogendoorn Azn. 
Gastvrouw  Angelina Hoogendoorn 
Geluid   Peter Meulbroek 
Camera   Margreet Blom 

Scherm   Hansje Herfst  
Oppas   Wytske Deurloo 
Bloemen  Ada de Kleer  
Collecten   Muskathlon, groot onderhoud 
Zendingskerkje  Geloven in Spangen 
Bijzonderheden  Gezamenlijke Avondmaalsviering met 

   PG Does en Wetering, koffie na de dienst 
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Datum   Zondag 19 oktober, 9.30 uur  
Predikant  Ds. N.M.J. Binnendijk, Noordwijk  
Organist  Ton Gortenmulder  
Ouderling  John de Kleer 
Diaken   Berend Schilstra 
Lector    Anneke Timmerman 
Kindernevendienst Kristèl van der Meer  
Koster   Dick Hoogendoorn Czn.  

Gastvrouw  Ditty Burggraaff 
Geluid   Jan Terhorst 
Camera   Iwan de Kok  
Scherm  Tim de Kok  
Oppas   Nina de Kok  
Bloemen  Joke Terhorst  
Collecten   Kerk, groot onderhoud 
Zendingskerkje Geloven in Spangen  
Bijzonderheden Koffie na de dienst 
 

Datum   Zondag 26 oktober, 9.30 uur  
Predikant  Ds.L.L.J. Webbink, Alphen aan den Rijn 
Organist  Martin Schuitmaker  
Ouderling  Iwan de Kok  
Diaken   Jan van ‘t Wout 
Lector    Riet Rijlaarsdam 

Kindernevendienst Ada de Kleer 
Koster   Johan Hoogendoorn 
Gastvrouw  Corrie Vitters 
Geluid   Corné Ket  
Camera   John de Kleer 
Scherm  Hansje Herfst  
Oppas   Joke Terhorst 
Bloemen  Tineke van der Laan  
Collecten   Zeemanscentrale, groot onderhoud 
Zendingskerkje Geloven in Spangen  
Bijzonderheden Koffie na de dienst 
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Kleurplaat 
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Adressenlijst  
 

Predikant  ds. Carolina Koops-Verdoes 

   Van Hemessenkade 37 

   2481 BH Woubrugge 
0172-608277 
predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl 
Woensdag vrij 

 

Scriba   Erica Doelman 
Weteringpad 23  
2481 AS Woubrugge 
Tel: 06-50828028 
e-mail: 
scriba@gereformeerdekerkwoubrugge.nl 

 

 

Sleuteladres 1 Jan Kranenburg 
Reserveren ruimtes Dr. Lothlaan 9 

   2481 AB Woubrugge 
   06-12171213  

   Beheer van de zalen kerkgebouw  
  jan.kranenburg@hotmail.com 

 
Sleuteladres 2 Fam. Vitters 

Dr. A. Kuyperweg 3 
2481 LC Woubrugge 
Tel. 0172-518304 

 
Penningmeester John de Kleer 
                                   Boddens Hosangweg 5 

2481 KW  Woubrugge 
Tel: 0172-518828 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl
mailto:scriba@gereformeerdekerkwoubrugge.nl
mailto:jan.kranenburg@hotmail.com


 

Contactblad Gereformeerde Kerk Woubrugge Oktober 2025  
 

23 

Boekhouder  Arie Wingelaar 
Cornelis Kempenaarlaan 51 
2481 XA Woubrugge 
Telefoon 06-51228104 

                                   e-mail: arie.wingelaar@casema.nl 
Bankreknr SKG. NL04 RABO 0373 7119 80 
tnv CvK Geref. Kerk Woubrugge 
bank rek.nr.Regio bank NL72 RBRB 0690 

4200 99 tnv Geref. Kerk Woubrugge  
 

WEB-site  www.gereformeerdekerkwoubrugge.nl 
 

Facebook www.facebook.com/Gereformeerde Kerk Woubrugge 
 

Diaconie Berend Schilstra 
Bateweg 61 
2481 AM Woubrugge 
0172-519343 
NL41RABO0373709471 t.n.v. Diaconie 
e-mail: 
diaconie@gereformeerdekerkwoubrugge.nl 

 

Drukwerk  info@kerkelijkdrukwerk.nl 
 

Kerkelijk bureau & Peter Meulbroek 
ledenadministratie: Witte Klaver 98 
   2481 CL Woubrugge 

0172-518640 
kerkelijk-bureau@gereformeerdekerkwoubrugge.nl 

 
Coördinatie bezorging contactblad: 

Margreet Blom 
Zelfde contactgegevens als kerkelijk bureau 

   
Redactieadres Johan en Heleen Hoogendoorn 
   Van Hemessenkade 50A 
   2481 BJ Woubrugge 

tel.: 0172-519850 
e-mail :contactblad@beethere.nl 

mailto:arie.wingelaar@casema.nl
http://www.gereformeerdekerkwoubrugge.nl/
mailto:diaconie@gereformeerdekerkwoubrugge.nl
mailto:info@kerkelijkdrukwerk.nl


 

Contactblad Gereformeerde Kerk Woubrugge Oktober 2025  
 

24 

Gedicht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                              




